
   
 
 
 
 
 

Nederlandse Academie voor Traditionele Krijgskunsten 
和蘭陀武術学会 

 
Geachte dames en heren, 
 
Een krijgskunst blijft levend door ze te beoefenen. De Shin tai ryu beoefent de 
eigen traditionele krijgskunsten (Tai jitsu) en daarnaast hebben we de 
leerplannen van de Sho sho ryu en Muhen yogan ryu die we ook in kleine kring 
beoefenen (shoha koryu dojo; 諸賞流 無辺要眼流: 心泰流 初派古流道場). Deze 
krijgskunsten worden ook wel tezamen Nambuhan kobudo genoemd. Het gaat 
om de oudste stijlen in Jiu jitsu (Yawara) van de Sho sho ryu en de gewapende 
stijlen Bo jitsu en de anderen martiale kunsten van de Muhen (yogan) ryu. Zij 
waren al onderdeel van het programma ‘Koryu Bujutsu Sensho’ van de 
Nederlandse Academie voor Traditionele Krijgskunsten (和蘭陀武術学会). 
 
Het bestuur van de Nederlandse Academie voor Traditionele Krijgskunsten 
(www.bushi.eu), heeft besloten een studiegroep op te richten om deze mooie 
krijgstraditie levend te houden. We gaan dat doen onder de naam: ‘Nambuhan 
Shin Kobudo’ (南部藩 新 古武道; Nambu familie - nieuw - oude krijgskunsten). 
 
Wat is de bedoeling? 
Vanaf 2012 gaan we op zondag ochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur Nambuhan 
Shin Kobudo beoefenen waarbij het eerste halve uur Sho sho ryu Yawara en het 
tweede halve uur Muhen yogan ryu Bo jitsu wordt beoefend. We doen dat in de 
zogenaamde warme maanden (mrt-jun & sep-okt.).  
 
De leerstof pakketten van de Nambuhan Shin Kobudo gaan bestaan uit vijf 
certificaten van deelname: 
Sho sho ryu: Kogusoku 1; Kogusoku 2; Tachiai; Goshin jitsu & Kogusoku 3; 
Uranokata, Kumiuchi & Nagenokata (incl. vechten in harnas); 
Muhen yogan ryu: Bo jitsu 1; Bo jitsu 2; Hanbo 1 & 2; Sanuratachi & Kodachi; 
Iai jitsu, Naginata jitsu & Hojo jitsu. 
Deelnemers ondertekenen een contract (keppan) voor het behalen van het eerste 
certificaat dat ze de technieken niet uitgeven of publiceren, onderrichten etc. 
zonder toestemming van het bestuur van de academie. 
 



Het ‘lessenrooster Shin tai ryu’ wordt weergegeven op de website 
www.shintairyu.nl, downloads.  
Men betaald  vooraf alle lessen (€ 200,- per half jaar voor Shin tai ryu 
deelnemers die al twee oefenbijenkomsten doen.).  
De kosten zijn een bijdrage in de onkosten van de dojo en tuin. Iedereen vanaf 
14 jaar kan deelnemen. Mark Sterke (http://www.shintairyu.nl/shihan.html) is de 
leraar van deze lessen en als backup treedt Corné van de Sanden op (ook 
mokurokuhouder van de Sho sho ryu & 6e generatie hoofdmeester van de Shin 
tai ryu). 
 
Op deze manier blijven deze oude krijgskunsten levend en we hopen dat er veel 
mensen plezier en inzicht krijgen. 
 
Voor meer informatie: E-mail: info@shintairyu.nl of bel 06-11220232. We 
hopen dat veel mensen mee gaan doen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mark Sterke, vz 
Corné van de Sanden, secr./penn. 
www.bushi.eu 
www.shoshoryu.nl 
www.muhenyoganryu.nl 
  
 


